
GROENE TUINKERK
zondag 25 juni 2023

1e zondag van de zomer, 11.00 uur

 
aan tafel!
aan Tafel!
-----------------

Voorganger: Ds Hermie Hummel
Ambtsdrager van dienst: Arie Kooiman, en dienstdoende diakenen

Organist: Wim Smit
------------------------------------------

• Orgelspel

• Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

• Zingen aanvangslied (staande): lied 273, 1 – 4 – 5 (Loof God, die zegent al wat
leeft…)

• Stil gebed, bemoediging en groet

• Inleiding op de dienst: aan tafel! aan Tafel!

• Openingsgebed

• Zingen loflied: lied 981 (Zolang er mensen zijn op aarde…)

• Gebed bij de opening van het Woord

 
• Evangelielezing: Mattheus 10, 16-33

• Zingen: lied 362, 1 en 3 (Hij die gesproken heeft een woord dat gaat…)

• Uitleg en verkondiging

• Zingen geloofsbelijdenis (staande): lied 340-b (Ik geloof in God de Vader…)

• Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed

• Collecte voor de Kerk

- de diakenen maken de Tafel verder klaar, onder orgelspel

 
DIENST VAN DE TAFEL

• Inleidende woorden

• Tafelgebed: tekst lied 403-d gesproken en gezongen: Die wij kennen als een Vader…

• Bidden van het Onze Vader

• Vredegroet

 



• Inleidende woorden van nodiging aan de Tafel (1)

- we nemen plaats aan de tafel; Avondmaalscollecte (onder orgelspel)

- zingen Tafellied: lied 381, 2 en 3
2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, / het heilig feest van uw gedachtenis:            

 schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet / in ’t teken van uw lichaam en uw bloed.
3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, / voor onrechtvaardigen gerechtigheid,                

zie hoe naar U zich mijn verlangen wendt, / en leidt mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

- instellingswoorden

- delen van brood en wijn (orgelspel)

- wegzending van de tafel (orgelspel)

 
• Inleidende woorden van nodiging aan de Tafel (2)

- we nemen plaats aan de tafel; Avondmaalscollecte (onder orgelspel)

- zingen Tafellied: lied 381, 4 en 5
4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, / waar is de bron, waaruit ik drinken moet?  Gij,

Heer, alleen kunt mijn genezing zijn: / voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.
5 Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood / en neem de beker, die Gij zelf mij bood,  hoe

komt Gij met uw goedheid mij nabij: / berg m' in uw liefde, Heer, en zegen mij.

- instellingswoorden

- delen van brood en wijn (orgelspel)

- wegzending van de tafel (orgelspel)

 
• Dankzegging met tekst lied 381, 6

• Zingen slotlied (staande): lied 136, 1 – 12 – 13 (Loof de Heer want Hij is goed…)

• Wegzending en zegen
- met gezongen AMEN


